
Koudumer column van Jelle van der Meulen 
 
 
1 De optocht in de feestweek en het Koudumer Dorpslied (1) 
 
Er stond eerst boven dit stukje de titel ‘ Geen kunst een Koudumer te zijn’. Waarom? Dat zal ik in 
twee columns uitleggen. Het heeft te maken met de feestweek van Koudum van 2017 en het 
Koudumer Dorpslied dat Sietse Gerts van der Heide in 1970 maakte, op de bekende melodie van het 
beroemde Friese lied ‘It heitelân’ (‘Het vaderland’). De feestweek van 2017 was het eerste dorpsfeest 
dat ik ooit meemaakte en ik moet zeggen: het was een hele ervaring. 

 
 
Het koopcontract van de galerie die we in Koudum gingen kopen, hadden we al in april 2016 
getekend, maar in september kregen we de sleutel. Vanaf die tijd waren we wel veel in Koudum, 
maar aan het eind van dat jaar kwamen we pas helemaal in Koudum wonen. Dus hebben we van de 
feestweek van dat jaar wel wat dingetjes gezien, maar  die hebben we niet bewust meegemaakt. Dat 
jaar was er trouwens ook geen optocht, want die is maar één keer in de twee jaar. Waarom dat zo is, 
begreep ik later wel. 
 
Al vanaf begin april 2017 zag ik op sociale media van Koudum oproepen om je op te geven voor 'de 
optocht'. Ik weet nog dat ik op YouTube filmpjes van oude optochten in Koudum heb opgezocht en 



meteen dacht: niets voor mij. En dan zeg ik het nog netjes. Tegen eind april leken de oproepen om 
mee te doen met de optocht meer op noodkreten. De optocht van 2017 zou weleens niet door 
kunnen gaan omdat er nog geen tien karren mee zouden doen. Want dat was wel het minimum, 
hadden de organisatoren bedacht. 
 
Op 28 april stond op de Facebookpagina fan de Feestweek Commissie: “Nog twee te gaan. Wie sluit 
zich aan bij de al acht aangemelde ploegen?” Met als hashtag: ‘#wijwilleneenoptocht’. Dat leverde 
blijkbaar niet meteen aanmeldingen op, dus een week later probeerde Jan Droogsma, de beheerder 
van de Facebookpagina van Koudum het op die pagina nog een keer: “Willen wij het mooiste 
onderdeel van de Feestweek behouden, dan moet de optochtcommissie komend weekend de laatste 
twee opgaven binnen hebben! We moeten het als Koudumers, met 3.000 inwoners, toch voor elkaar 
kunnen krijgen om de optocht te redden? Geef je op!” 
 
Boven zijn noodkreet stond ook nog ‘ ALERT ’. Jazeker, in hoofdletters. En Jan is altijd optimistisch 
dus die verhoogde het inwonertal van Koudum gewoon met een paar honderd. Zelfs op Koudum.nl 
verscheen een oproep met als kop 'Wel of geen optocht in 2017?' Toch had dat allemaal blijkbaar  
 

 
 
effect, want nadat de inschrijftermijn twee weken was opgeschoven, kon de Feestweekcommissie 
eind mei juichen dat de optocht zou doorgaan. Er zouden maar liefst veertien karren meedoen. 
 
Veertien karren, en aanvankelijk konden ze de tien niet halen! En ik begreep ook nog hoe dat kon. 
Toen ik al die oproepen zag, was mijn eerste denken: nou, stop daar maar mooi mee. De tweede 
gedachte was: enerzijds wil Koudum een optocht, anderzijds krijgen de Koudumers het niet eens 
voor elkaar om genoeg deelnemers te vinden. En bij de derde gedachte ging het mis. Had ik al te veel 
gelezen over de ‘mienskipsgedachte’ waarmee je toen werd doodgegooid in alle plannen voor de 
culturele hoofdstad Leeuwarden? Want mijn derde gedachte was: maar wacht even, ik ben nu ook 
een Koudumer.  
 
En toen heb ik, met een paar kennissen in Koudum, ons opgegeven om mee te doen met de optocht 
van 2017.  
 
Wordt volgende maand vervolgd. 


